
WOORDEN VOOR ELKAAR GEDEELD MET ELKAAR 
IK DROOMDE WEL EENS 
Ik droomde wel eens dat Gods handen groter zijn dan zon en 

maan en dat er duizenden verhalen in Gods hand geschreven 

staan. En als ik heel goed keek, dan zag ik ook mijn eigen naam, 

in Gods hand geschreven staan. 
 

God heeft de handen van een kind. Zo breekbaar en zo broos legt 
Hij zijn hoop in onze hand, omdat Hij ons bemint maakt Hij zich 

hulpeloos. 
 

God heeft de handen van een man, God heeft een vaderhand. 

Een hand die streelt, een hand die troost. God is een lieve God, 

een God die minnekoost. 

 
***** 

 
BALLADE VAN HET VOLK 

Een vader had een mooie droom van toekomt voor zijn kinderen. 

Geen baas, geen boek, geen zilvervloot kon hem het dromen niet 

verhinderen: 
De aarde zou een hemel zijn, de mensen zouden mensen zijn 

en brood zou er voldoende zijn, dat lied bleef in hem klinken. 
 

Er was een volk dat wegtrok uit het bar en boos verleden. 

Het zocht het land van morgen en een woord van recht en vrede. 
De aarde zou een hemel zijn, de mensen zouden mensen zijn 

en brood zou er voldoende zijn, dat lied ging in hem klinken. 
 

Dit volk, verzwakt en opgejaagd, hield vast aan wat gezegd was: 

dat vaders droom de toekomst had, dat liefdes wil een wet was. 

De aarde zou een hemel zijn, de mensen zouden mensen zijn 
en brood zou er voldoende zijn, dat lied ging in hen klinken. 

Er was een zoon die luisterde, die omkeek naar wie achter stond. 
Die bad en vocht en openging en broers en zussen naast zich 

vond. 

De aarde zou een hemel zijn, de mensen zouden mensen zijn 

en brood zou er voldoende zijn, dat lied ging in hen klinken. 
 

Die vader heb ik nooit gezien, maar wel zijn volk, zijn kinderen. 
Zolang wij weten van elkaar, zal vaders hoop niet verminderen. 

De aarde zou een hemel zijn, de mensen zouden mensen zijn 

en brood zou er voldoende zijn, dat lied ging in hen klinken. 
***** 

 

DANKLIED 

‘k Wou je danken om de zonneschijn 
om de geur van die bloem. 

‘k Wou je danken om het regenfestijn 

om de boog hoog aan de hemel. 
Om de mens die hier naast mij staat 

om de handdruk in de mijn. 

‘k Wou je danken om mezelf en om de ander. 
 

‘k Wou je danken om de witte zwaan 

om het lied van de blauwe lucht. 
‘k Wou je danken om de kinderen 

die spelen met elkaar. 

Om het jongetje dat zingt en lacht 
om zijn zusje met haar grote pop. 

‘k Wou je danken omdat zij er mogen zijn. 
 

‘k Weet niet meer wat ik nog zeggen kan; 

kan de woorden niet meer vinden. 

‘k Wou maar danken om alles wat ik zie, 
om wat ik hoor en wat ik voel. 

Ja om alles wat ik vergat 

om die duizenden dingen. 
Ja, dat is alles wat ik zeggen wou aan jou. DANK, DANK, DANK! 
 

(Drie teksten gedeeld door Ria uit catechesebundel) 


